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Leiden - Niet dat Leiden te klein is. Dick de Vos dénkt groot. Een gesprek met de lijsttrekker van
de Partij van de Dieren op het platbodemterras van Vooraf en Toe reikt geregeld tot grote
hoogten. Wellicht is zijn uitspraak dat hij “verspilling wil tegengaan” nog het karakteriserendst.
Dieren zijn dan wel belangrijk, maar feitelijk gaat het over de planeet. Al op weg van de
fractiekamer naar het terras maakt hij een opmerking die hem typeert. Dat hij ooit is
genomineerd als Raadslid van het Jaar vat(te) hij op als een poging hem “in te kapselen”.
Nadrukkelijk wil hij niet één van hen zijn. Hem zul je niet zien inpakken. “Ik heb bewust een
activistische houding”.

Antropocentrisch

Niet dat hij een dwarsligger is omwille van het dwarsliggen. Hij wil “het antropocentrisch
denken” ter discussie stellen. Dat wil zoveel zeggen als dat hij vindt dat je niet mag redeneren
vanuit het belang van alleen de mens. “lk ben er niet voor Leiden. Maar wel: wat moet je in
Leiden doen om de wereld te verbeteren?” Dat zijn stappen en stapjes. Natuur in de stad en
natuurbeléid, het terugdringen van chemische onkruidbestrijding, maar ook bij de gemeente
laten nadenken over gevolgen. Als paling een beschermde diersoort is: dan serveer je dat toch
ook niet tijdens recepties?

Overtuigen

Het zijn stappen als deze die hem tevreden stemmen over de afgelopen vier jaar. “Onze mening
wordt overgenomen. Het gaat stap voor stap.”. Het is ook niet de bedoeling iemand iets op te
leggen. Overtuigen — en dus de langere termijn — werkt beter. Vandaar bijvoorbeeld ook zijn
inzet voor de dierenbescherming en als natuurgids. “Het is toch vreemd dat kinderen moeten
léren dat je in bomen kunt klimmen.”. Dat constateert hij ook in gemeenteraad: “raadsleden zijn
te weinig bekend met de natuur. Wélke bomen herplant je? Ze hebben geen idee.” of “heb je
onderwatermonitoringsproject, dan moet je natuurlijk niet je onderzoeksobjecten eruit vissen.
Een hengelverbod is dan logisch,”.

Partijvisie De Vos is zich bewust van zijn beperkte invloed. Hij kiest zijn tijdsinvestering
zorgvuldig. “Waarom spreektijd aanvragen als ik het met een van de andere partijen eens ben?
Dan luister ik en stem ik mee.”. Natuurlijk heeft hij meningen, net als ieder ander, maar
profileren gebeurt vanuit de partijvisie.

Planeet De Partij voor de Dieren zou net zo goed Partij voor de Planeet kunnen heten. Dat het
de dieren zijn geworden “is niet iets om je voor te schamen. Dieren staan symbool voor het
hogere ideaal. Zij zijn de zichtbaarste slachtoffers van onze westerse manier van leven”. Je niet
willen bekommeren om dieren, betekent voor De Vos je niet bekommeren om de wereld om je
heen.



Langetermijn Dieren zijn belangrijk voor de partij. Maar de inzet is veel groter “we willen
partijen dwingen tot kleur bekennen op ongemakkelijke punten”. Dat gaat dan vooral over de
lange-termijneffecten. Het ongemakkelijke voor de Partij voor de Dieren lijkt echter dat de
korte-termijneffecten makkelijker scoren. Wat maakt de kap van 'een paar bomen voor de
Morspoortgarage' nu uit? Terwijl de vraag eigenlijk is of auto's echt noodzakelijk zijn. Maar die
beantwoordt Leiden niet omdat dat geen Leids probleem is. En dan begin je dus nooit ergens
aan, volgens Dick de Vos.



